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Onze visie: 
Iedere jongere krijgt de mogelijkheid om Jezus Christus te ontmoeten en te volgen. 
 
Onze missie: 
Jezus Christus introduceren bij jongeren en hen helpen in hun geloofsgroei, waarbij we ons met name 
richten op 11- tot 19-jarigen. 
 
We willen onze missie bereiken door: 

- Het delen van het evangelie van Jezus Christus. 
- Te bidden voor jongeren. 
- Te gaan waar jongeren zijn. 
- Het aangaan en opbouwen van persoonlijke relaties met jongeren. 
- Het vertrouwen van jongeren te winnen. 
- Het aanbieden van ervaringen die leuk, avontuurlijk en levensveranderend zijn. 
- Het delen van het evangelie van Jezus Christus en van onze levens. 
- Jongeren uit te nodigen om persoonlijk te reageren op het evangelie. 
- Jongeren lief te hebben ongeacht hun reactie. 
- Jongeren te begeleiden zodat ze kunnen groeien in hun liefde voor Christus en kennis van de 

bijbel, zodat ze mensen worden die hun geloof kunnen delen met anderen. 
- Jongeren te helpen in het ontwikkelen van vaardigheden en houdingen om het doel dat God 

hen gegeven heeft te kunnen bereiken. 
- Jongeren aan te moedigen om in contact te zijn met andere christenen door een actief lid te 

zijn van een lokale kerk/gemeente. 
- Te werken met een team van gelijkgestemde mensen, bestuur, (vrijwillige) leiders, 

comitéleden, sponsors en stafleden. 
- Samen te werken met andere organisaties. 

 
Onze grondbeginselen: 

- Leven volgens en het communiceren van het gehele evangelie van Jezus Christus. 
- Onze missie uitdragen onder de autoriteit van de Bijbel en vertrouwen op de Heilige Geest om 

het werk te leiden. 
- Het bevorderen van het welzijn en de geestelijke gezondheid van de staf, dat zij mogen 

spreken vanuit een zekere en groeiende relatie met Christus en zijn volgelingen. 
- Onderzoeken en ontwikkelen van innovatieve methodes om niet geïnteresseerde jongeren te 

bereiken. 
- Het bereiken van jongeren uit alle sociale, culturele, economische en etnische achtergronden 

van de wereld. 
- Het samenwerken met andere volgelingen van Christus van verschillende tradities en lokale 

kerken van de wereld. 
- Een ieder welkom heten die zich geroepen voelt tot dit werk, mannen en vrouwen van 

verschillende rassen, staf en vrijwilligers die zich verbonden weten met het gezamenlijke doel; 
jongeren introduceren aan Jezus Christus. 

- Het naleven van de hoogste standaard in rentmeesterschap in het omgaan met de bronnen die 
ons toevertrouwd worden. 

- Een klankbord van jongeren gebruiken in het werk van Young Life Nederland 


