
Hoofdlijnen van het beleidsplan 
 
Stichting Bijbelkiosk ”De Wegwijzer” Loosduinen heeft voor evangelisatiedoeleinden een 
kiosk in het centrum van Loosduinen (Den Haag) ter beschikking. De kiosk wordt op zaterdag 
bemand door vrijwilligers. In de kiosk komen mensen voor een gesprek over geloofszaken, 
dan wel met allerlei levensvragen, zorgen, noden en problemen in de ruimste zin van het 
woord. Het betreft hierbij een brede doelgroep. Bezoekers wordt koffie/thee/frisdrank 
geboden. De bedoeling is hierbij de bezoekers een luisterend oor te bieden en te wijzen op het 
grote belang van een leven overeenkomstig Gods Woord (de Bijbel). Om de drempel voor 
bezoekers zo laag mogelijk te houden, is er binnen de kiosk ook iets te koop. 


