
 
STICHTING BRODA          
 
Hierbij een verslag wat we als Stichting Broda in 2023 mochten doen, voor onze 
medemens die in grote armoede leven, in Roemenië. 
Begin januari zijn we begonnen met de voorbereiding van de huisjes en de buiten toiletten, 
het is een bouwpakket en alle werkzaamheden worden hier in de werkplaats voorbereid. 
Begin mei zijn we afgereisd naar Roemenië, in Band 4 huisjes geplaatst 5x7 meter met 
buiten toiletten. 
Tijdens het bouwen troffen we 2 gezinnen aan die met jonge kinderen geen huisje hadden, 
maar in een hut van oude kleden woonde, de situatie was bedroevend, en onmenselijk. 
We hebben als Stichting Broda, in Roemenië bouwmaterialen gekocht, en daar 2 stenen 
huisjes laten bouwen, voor deze 2 gezinnen. Verder hebben we alle huisjes voorzien van 
een kachel, bedden, tafels en stoelen. 
 
Begin september zijn we weer naar Roemenië gegaan, om een kerk van 6x10 meter te 
plaatsen voor een zigeuners huisgemeente in Orga, die zo gegroeid is, dat er geen ruimte 
was om samen een kerkdienst te houden. 
De burgemeester gaf alleen toestemming voor de bouw van de kerk, als deze geen beton 
vloer had, maar een houten balklaag vloer, los van de grond en op betonnen poeren, zo 
hebben we het ook gebouwd, het is een kerk die een centrale plaats in neemt en 
doordeweeks van alles te doen is, vooral voor de kinderen die talrijk zijn in de zigeuner 
wijken.  
Daarna een huisje gebouwd in Cris, van 5x7 meter met een buiten toilet, voor een 
zigeunergezin met jonge kinderen. Ze wonen in een kleine toercaravan die zo lek was als 
een mandje en geen enkel ander mogelijk hadden, ook dit huisje voorzien van een kachel, 
tafel, stoelen en bedden. Er is op een nieuwe locatie gebouwd, in de toekomst kunnen we 
daar nog meer huisjes bouwen, voor de kansarme zigeunergezinnen in Cris. Aan deze 2 
projecten hebben ook zigeuners uit Amerika meegeholpen, wat ook een rijke ervaring was. 
 
In oktober voor de derde keer naar Roemenië, nu naar Iasi bij de Moldavische grens. 
We hebben daar bij een opvangtehuis voor meisjes, die misbruikt en getraumatiseerd zijn 5 
jaar geleden ook 3 huisjes geplaatst, nu vroegen ze nog een huisje van 5x8 meter, voor 2 
meisjes die 18 jaar zijn geworden en dan uit het opvangtehuis moeten, maar wilde graag op 
het erf blijven wonen, omdat ze zich daar beschermd voelen.  
We hebben samen met broeders uit Wezep, het huisje ook van binnen afgewerkt met 
wanden, gipsplaten, douche, keuken en een laminaatvloer. 
 
U begrijp hoe dankbaar ze allemaal zijn. 
We vertellen ze dat de Heer hun dat gegeven heeft, Hem komt alle lof en dank toe, wij 
mogen een schakel zijn om dat te bewerken. 
 
Verder hebben wij verschillende voedseluitdelingen ondersteund in Band, bij de zigeuners. 
Marin, de pastor van Band, die ook onze contactpersoon is, helpen wij financieel, om daar 
het evangelie te verkondigen en de pastorale hulp te geven. 
Terugkijken naar dit jaar, mochten wij als Stichting Broda weer verschillende projecten 
doen, maar vooral omzien, naar broeders en zusters die het zwaar hebben in Roemenië.  
3 keer met auto en aanhanger, vol bouwmateriaal naar Roemenië. Naar Iasi is 2300 km 
rijden. 



Toch is alles voorspoedig verlopen en mochten elke keer gezond en behouden thuiskomen. 
Daar danken wij de Heer voor, die dit zo rijk gezegend heeft. 
 
We danken allen die ons gesteund hebben, ieder op zijn manier, zonder u steun is dit niet 
mogelijk.  
Voor volgend jaar staan weer verschillende projecten gepland, voor de allerarmste 
zigeuners in Roemenië. Voor het kerkje in Bulgarije, wachten we nog op toestemming. 
 
Wij hopen dat u ook ons volgende jaar weer wilt steunen, om dit allemaal te kunnen 
realiseren. 
 
Stichting Broda wenst jullie een gezegend 2024   
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens Stichting Broda, 
  
Gerrit Klaassen 
 

  
Enkele voorbeelden van de oude leefomstandigheden van de gezinnen die wij hebben 
kunnen helpen. 
 

  
Door uw hulp konden wij deze woningen bouw voor die gezinnen. 
 
 



  
Kerkje gebouwd in Orga.  Jeugddienst in het kerkje in Orga. 
  

  
Het gebouwde huisje in Isai. Dit huisje is samen met broeders uit Wezep aan de 
binnenzijde afgewerkt. 
 

 
De voorbereidingen in de werkplaats. 
 


