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Na het afvlakken van de corona virus
dachten we, dit jaar weer in rustig
vaarwater te komen, maar in februari
werden we opgeschrikt door de oorlog in
Oekraine ,die zoveel mensen op de viucht
lieten gaan ,en veel leed en mensen levens
kosten en waar het einde niet in zicht is
,00k de economische wereld raakte totaal
van slag en de prijzen explodeerde.

Ook wij als Stichting Broda zagen dat,
vooral de arme zigeuners die nauwelijks
rond konden komen, kwamen nu helemaal
klem te zitten.

Ondanks de forse hoge prijzen van het
materiaal, konden wij toch de toegezegde
kerkjes en huisjes voor de zigeuners in
Roemenié bouwen, we zijn de donateurs



en sponsors, de bedrijven die het materiaal
leveren voor zeer scherpe prijzen ,erg
dankbaar daar voor.

We zijn in de winter maanden begonnen
met de voorbereidingen van de kerkjes en
nuisjes zoveel mogelijk prefat klaarmaken.
Het maken van de buiten toiletten die we
nij elk huisje en kerkje plaatsen.

Ook worden de geisoleerde dakplaten die
in Roemenie gemaakt worden besteld,dit
vraag wel even tijd en veel papierwerk,
maar worden altijd netjes op tijd geleverd.

Begin mei hebben we 2 kerkjes, een huisje
en een aula ( kerkje op een begraafplaats
in Bant ) op de aanhanger geladen met de
toiletten, bedden, tafels, stoelen en kleding
en zijn we naar Roemenié gereisd , Tinus
en Koops die ook naar Roemenié gingen,
hebben ook een aanhanger met materiaal
voor Stichting Broda meegenomen.

Bij aankomst in Arad,hebben we bij Henk
de Roo geslapen ,daarna zijn in Gurba



begonnen met het plaatsen van een kerkje
en toilet, verder de kerk ingericht met een
podium, stoelen, verlichting en een kachel|,
zodat het gebruiks klaar is.

Vervolgens het huisje in Buteni geplaatst
ook met toilet en ingericht.

200 km verder een kerkje geplaatst in
Poieni zelfde inrichting als in Gurbu.

Toen doorgereisd naar Bant om de aula te
plaatsen op een zigeuners begraafplaats,
bij de burgerlijke begraafplaats mogen ze
niet begraven worden ,zodat ze op een
waardige manier, een dankdienst of
rouwdienst kunnen houden.

U begrijpt dat al deze 4 projecten aan de
gemeenschap gegeven is ,die geen enkele
mogelijkheden hadden om dit te realiseren,
ze zijn zo dankbaar dat je er verlegen van
wordt en alleen maar kunt verwijzen naar
de Heer die dit aan hen heeft gegeven.

Marin, een voorganger in Bant ,nodigde
ons uit ,om de situatie te bekijken ,waar de



woningnood groot is en in september 4
huisjes zullen plaatsen.

Het is niet te begrijpen, dat ze in zulke
schrijnende situaties moeten wonen waar
net ongedierte s'nachts over de dekens
neen lopen en baby's soms niet veilig zijn.
Hierna zijn we weer op de terugreis
gegaan en veilig mochten we weer thuis
komen.

Nadat we thuis de 4 huisjes prefat klaar
gemaakt hadden zijn we in september voor
de 2de maal afgereisd naar Bant, in
Roemenig, na een reis van 2000 km zijn we
veilig aangekomen met het materiaal,
bedden /stoelen / tafels en kleding.

We hebben 3 huisjes in Bant geplaatst en
een huisje in Pogaceaua voor 2 jonge
mannen die blind zijn ,compleet met een
buiten toilet, verder de huisjes ingericht
met een kachel, bedden,stoelen en tafel
Je begrijpt hoe blij en dankbaar ze zijn, een
onderdak die ze warm kunnen houden, af




kunnen sluiten en s'nachts veilig kunnen
slapen.

Is zo dankbaar werk ,deze zigeuners
konden geen kant op ,zo armoedig en
mogen nu comfortabel wonen.

En ook nu weer een veilig thuiskomst.

Ook dit dit jaar 4 kerkjes voorzien van
brandhout ,ondersteuning van doop en
evangelisatie diensten, financieel hulp voor
de allearmste ,in Bant bij de aula, zigeuner
graven voorzien van een betonnen
afscheiding, ondersteuning zendeling
Henk de Roo en Marin in Bant

Voor volgende jaar is gevraagd 4 huisjes
in Bant voor zigeuners die in erbarmelijk
hutjes wonen, een huisje in lasi voor een
project waar we al 3 huisjes hebben
geplaatst,die weeskinderen opvangen en
nu zelfstandig kunnen wonen in een huisje
op het terrein van de weeshuis.

Een kerkje in Bulgarije bij de Turkse grens,



daar is een huisgemeente die tussen de
moslims wonen en graag een eigen
kerkgebouw willen hebben.

Graag willen we aan de gevraagde wensen
voldoen, alles in afhankelijkheid van de
Heer

We zijn jullie dankbaar voor de steun die
gegeven is aan Stichting Broda, zodat we
broeders en zusters mogen helpen die het
moeilijk hebben en geen mogelijkheden
hadden.

Wij danken de Heer dat we dit mogen
doen, gezegend heeft en ons gespaard
heeft.

Met vriendelijke groeten,
STICHTING BRODA



























